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Nu ging ik maar eens naar de Brakke Grond. Daar had ik enige tijd geleden een voorstelling gezien van
Toneelgroep Studio in de regie van Lodewijk de Boer. Eens kijken wat daar om twaalf uur in de ochtend te bele-
ven was.

De Nes was destijds een wat sombere straat, een beetje zoals je Amsterdam in een poppenkastvoorstelling
zou uitbeelden, met van die donkere van bordkarton gezaagde gevels, en veel mogelijkheden voor de poppen-
spelers om goed met hun verschillende poppen te kunnen manoeuvreren. De Nes was ook een wat gore straat,
met gele sprietige grassen die op vensterbanken groeiden en struiken die uit dakgoten hingen. Om twaalf uur
in de ochtend kwam er ook nauwelijks zon. De Nes was een schaduwrijke straat, een afgrond, eigenlijk.

Passend voor het soort theater wat er gemaakt werd, overwoogik. Ja, de waarheid is waarschijnlijk dat de Nes,
die prachtige gore smalle afvoergoot, de enige echte goot was die uiteindelijk naar het dieptepunt leidde, naar
de put, dat open ricol dat Theater de Brakke Grond in die jaren was, het reservoir waar alle wansmaak werd



